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Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst 
een lichtje aansteken in de stiltehoek.
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Wij maken u erop attent dat vanuit deze kerk geluid en beeld 
worden uitgezonden via Kerkomroep.nl en YouTube.  
Wie niet in beeld wil komen kan plaatsnemen onder het balkon.

Liturgische schikking

Woestijn en oase
De veertigdagenkalender en de avondgebeden staan in het teken 
van woestijn en oase.
We maken een tocht door de woestijn: een weg om bij stil te 
staan. Op weg naar Pasen.
Van stenen naar groen, van zand naar water. 
Op een jute ondergrond komt er elke week een glazen bak bij 
met daarin een symbool wat aansluit bij het weekthema  van het 
avondgebed.  

Stilte

Welkom en inleiding

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Wie woont in de hoede van de Eeuwige
A: overnacht in de schaduw van de Machtige
V: bij nacht en ontij heb je niets te vrezen
A: Hij is een schild, een muur om je heen.

J.S. Bach: Ich liebe Jesum alle Stund
(vrije vertaling Rob van Herwaarden)

Ik hou van Jezus, elk uur
oh hoe zou ik anders moeten liefhebben? 
Ik hou van hem met hart en mond, 
die de wereld redt maakt mij verdrietig. 
Ik hou van Jezus als ik in nood ben, 
ik hou van, ik hou van Jezus tot de dood.
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Ik zal de liefde van Jezus niet loslaten, 
ik heb mezelf aan Hem beloofd 
ik zal van Hem houden totdat het licht van mijn leven is gedoofd 
en mijn hart is gebroken 
Ik hou van Jezus als ik in nood ben, 
ik hou van, ik hou van Jezus tot de dood.

Gebed

Lezing: Matteüs 26: 36-46

Stilte

J.S. Bach Mein Jesu was für Seelenweh
(vrije vertaling Rob van Herwaarden)

Mijn Jezus! wat voor zielenpijn  treft je in Gethsemane, 
waar je bent binnengegaan.
De doodsangst, de kwelling van de hel
en alle stromen van de demon Belial, 
ze omarmen je. 
Je vreest, 
je klaagt,
siddert, beeft en heft in ellende
je handen naar de hemel.

Jij, meest trouwe Immanuël! 
bevrijdt mijn arme ziel 
van alle plagen van de hel; 
jouw enorme zielenangst, 
waarin je met de dood worstelde, 
bevrijdt haar van de vrees. 
Oh! Hoe 
kan ze 
nu zingen, 
vrolijk springen 
en jou prijzen 
omdat je haar zo hoog hebt opgetild.
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Gebeden: - voorbeden
        - avondgebed
        - gelegenheid tot aansteken van een kaarsje,
       waarna we steeds zingen:

Blijf bij mij en waak hier bij mij, 
waak en blijf bidden, waak en blijf bidden

      - “Onze Vader” uitgesproken en uitgebeeld   

J.S. Bach Warum betrübst du dich

Waarom word je verdrietig en buig je je ter aarde, 
mijn zwaar geplaagde geest, mijn bedroefde geest? 
Je maakt je zorgen over hoe het uiteindelijk voor je zal aflopen, 
en je gaat de wereld rond en door de lucht! 
Als u zich niet stevig in Gods wil verankert, 
zult u in de eeuwigheid geen echte rust kunnen vinden.

Daarom Jezus wil ik altijd in jou tevreden leven, 
ik wil steeds verlangen naar wat jou, mijn God bevalt . 
En jouw wil zal altijd ook de mijne zijn; 
dat heb ik mij tot een vast doel gesteld. 
Heer Jezus, zoals u wilt, wil ik alles lijden; 
Er zal me eeuwig niets van jouw liefde scheiden.
(vrije vertaling Rob van Herwaarden)

Zegenbede

V: Over onze harten, over onze huizen
A: de zegen van God
V: In ons komen, in ons gaan
A: de vrede van God
V: in ons leven, in ons geloven
A: de liefde van God, Amen

Tijdens het spelen van het orgel kunt u in stilte de kerk verlaten
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